
     Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

Zondag 10 december 2023 
   

  Voorganger: Ds. G. W. van Vliet 

  Organist: mevr. Willy Misker 

Paars 

Paars is de kleur van stil worden en ruimte zoeken 

vanuit de Bron tot inkeer komen 

en bevrijding vinden 
 

2de Advent – Op de weg van recht en vrede -  

 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied: Ps.24:3 en 5 (NPB)  Aan hen die eerlijk zijn en echt 

 

Aan hen die eerlijk zijn en echt 
doet God, hun redder, altijd recht. 

Zijn zegen zullen ze ontvangen. 

Dit is het volk dat Hem verwacht; 
zij vormen Jakobs nageslacht, 

de mensen die naar Hem verlangen. 
 

Kom, poorten, hef je oude boog! 

Maak nu de doorgang wijd en hoog; 

geef ruimte aan de grote koning. 

Wie is die vorst vol majesteit? 
De HEER die hemellegers leidt. 

Hij komt vol glorie naar zijn woning. 
 

Bemoediging en groet 

 

Aansteken 2e Advent kaars 

 

Al loopt de weg door wildernis 

En gaan we door het water 

We zoeken een levenspad 

Van recht en vrede 



Aanvangswoorden  

 

Gebed om ontferming: Lied 1005  Zoekend naar licht 
 

Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Leefregel: Rom. 12:4-10 

 

Lied: 1005:5    Met zoveel gaven 

 

Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

DIENST VAN HET WOORD  

 
Gebed voor de opening van het Woord 

 
Schriftlezing: Jes. 40:1-11 

 
Lied: 925: 1     Wek mijn zachtheid weer 

 

Wek mijn zachtheid weer. 

Geef mij terug de ogen van een kind. 

Dat ik zie wat is. 

En mij toevertrouw. 
En het licht niet haat. 

 

 



Schriftlezing: Joh. 1:19-28 

 

Lied: 439:1 en 2    Verwacht de komst des Heren 
 

Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 

reeds breekt in deze wereld 

het licht des hemels door. 

Nu komt de Vorst op aard, 

die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 

vraagt toegang tot ons hart. 

 

Bereid dan voor zijn voeten 

de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 

zo maak voor Hem ruim baan. 

Hij komt, – bekeer u nu, 

verhoog de dalen, effen 

de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 

 

Verkondiging  

 

Lied: Zingende Wijs 49   Ga dan op weg 

 

Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede. 

Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden. 

En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar. 

Liefde verlicht dan je schreden. 
 

Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen. 
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen. 

Geen hongersnood: wij delen samen het brood. 

Er zal genoeg zijn voor velen. 
 

Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen. 
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen. 

Als wij dat doen, blijft onderweg ’t visioen 

Liefde en warmte uitstralen. 
 



GAVEN EN GEBEDEN 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Wij geloven in God, 

die alles gemaakt heeft. 

Hij heeft ons gegeven waar we goed in zijn 

maar we mogen er ook zijn 

met al onze fouten en wat we allemaal niet kunnen. 

Wij geloven in Jezus van Nazareth, 

die ons geleerd heeft wat je moet doen 

om goed met elkaar samen te leven. 

Die zegt dat we niet gauw op moeten geven 

als het even niet lukt en tegenzit, 

we geloven dat het goede zal overwinnen. 

Wij geloven in de Heilige Geest, 

die mensen helpt 

om stap voor stap op weg te gaan 

naar Gods Rijk van vrede. 

Wij geloven in een wereld waar mensen 

elkaar geen pijn en verdriet meer doen, 

een wereld waar liefde is 

die nieuw leven mogelijk maakt. 

Amen 

 

Dankzegging en voorbede – Stilte – Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven  

 

 1e. Diaconie  
  2e. Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: Van Hart 20    Gezegend is de mens 

 

Gezegend is de mens, die leeft / op adem van de Geest, 

die in zijn woord en daad verweeft / wat men in dromen leest. 

 

Gezegend is het woord, dat gaat / als bode van het licht 

En lichter leven zaait, als zaad / wat zich op goedheid richt. 

 

 



Gezegend is de daad, die heelt / wat wond is of wat breekt. 

Die in barmhartigheid verbeeldt / wat vanuit harten spreekt. 

 
Gezegend is het levensspoor, / dat naar de toekomst wijst. 

Gods Geest gaat daarin mensen voor, / waar liefde zich bewijst. 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen 

 

Amen: Lied 415:3    Amen, amen, amen 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 

Uitgangscollecte: Project 

   

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

 

- Dhr. G. Niers, Van Hogendorpstraat, verblijft in Clara Fayoena Heem voor 

revalidatie, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg.  

- Mw. J. Timmerman-Moes, Vaart NZ, is weer thuis gekomen uit het UMCG.  

 

Advent is verwachten, maar het kan zijn dat we niet meer weten wat we moeten 

verwachten. Het leven met moeite en ziekte kan dat verwachten blokkeren. We 

roepen elkaar op om naar de ander om te zien. Dat gebaar en die aandacht kan 

maken dat er weer een opening komt voor het naderende licht. We lezen deze 

zondag uit Jes. 40 waarin wordt gezegd dat de Heer komt als een zorgzame 

herder. Daarom woorden die doen denken aan Ps. 23  

 

De Heer is mijn Herder. 

Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem. 

Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis. 

Hij verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden. 

Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Wemmenhove 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:   

Dhr. P.A.Bos, Vaart N.Z.  

en er is een attentie gebracht naar: Dhr. J.de Vries, Karel Palmstraat   

  

Open inloop 

Dinsdagmiddag staat de groene zijdeur weer voor u open van 14.00 – 16.00 uur. 

Schuif gerust bij mij aan in de consistorie om even te praten bij een kop thee of 

koffie. Weet u van harte welkom! 
 

 

Boeken, boeken en nog eens boeken….. 

 

 

Bent u ook zo dol op boeken? En heeft u ook zoveel boeken in huis staan die u al 

één keer gelezen hebt?  

Hierna blijven ze meestal nog heel lang ergens staan, zonder dat er nog weer 

naar om wordt gekeken. 

Mogelijk is er nu dan een mooie oplossing gevonden. 



Vanaf 7 januari 2024 start in de grote zaal achter de kerk een boeken -

uitruilbeurs. 

Hier kunt u, wanneer u in de kerk aanwezig bent, een boek meenemen om te 

lezen. Heeft u het boek uit, dan kunt u het gewoon weer terugbrengen en een 

nieuw exemplaar meenemen. 

Natuurlijk moeten we wel eerst een voorraadje leesboeken hebben. 

Heeft u thuis boeken liggen die u wilt missen en beschikbaar wilt stellen voor 

deze uitleenbeurs, dan kunt u deze boeken inleveren voor 1 januari 2024 na de 

komende kerkdiensten. Bent u zelf niet in de gelegenheid de boeken te brengen, 

geef ze dan even mee aan een kennis van u. 

 

Ook kunt u de boeken voor 1 januari 2024 inleveren bij: 

Hilly Lanjouw, Valkeniersweg 3 of bij Ginus Oostingh, Tussenpad  22. 

 

 

Weeksluiting Oldersheem 

Vrijdag 15 december is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Zondag 17 december 

Voorganger:  Dr. H. Nobel 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. Diaconie 

  2. Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Gebouwen 

 

  

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl


 

 

Kerst Sing-In: Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam, 

 

zondag 17 december 16.00 uur. 

 

Gemengd koor Kapella Vocale uit Emmen en de Cantorij van 

de Zuiderkerk te Nieuw-Amsterdam/Veenoord organiseren 

deze kerst Sing-In.  

Medewerking wordt verleend door: 

Anja Lankamp,  Sopraan 

Jan Lenselink, Piano 

Joke Bartelds Orgel   

Er is een zeer afwisselend programma samengesteld van 

koorzang, solo’s en samenzang.  

Het geheel staat onder leiding van Willy Misker (dirigent).  

 

Bij de uitgang is een vrijegift zeer welkom.  

 

Na afloop wordt u uitgenodigd na te praten onder het genot van 

een drankje.  

Van harte welkom in de Zuiderkerk te Nieuw-Amsterdam, 

Vaart Z.Z. 86.  

De kerk is open vanaf 15.30 uur. 
 
 

 

 


	Boeken, boeken en nog eens boeken…..

